
 

 

 

GENIETEN IN BELGIË 
 

25 augustus t/m 01 september 2023 
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We zijn op vakantie geweest naar België. We (Jos, Ingrid, Ronald, Kees, Sipko 
en Theo-Jan) logeerden bij Landal Village l’Eau d’Heure  Froidchapelle. Piet en 
Jolanda waren onze reisbegeleiders, en vanaf zondagavond Cecile ook.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijdag 25 augustus 
 
De regen komt met bakken uit de hemel vallen. Maar dat mag de pret niet 
drukken. We gaan op vakantie en hebben er allemaal veel zin in.  
Als alle koffers, rollators en andere vakantiespullen in de bus staan is het nog 
een laatste groet en vertrekken we naar Veenendaal om de laatste 
vakantiegast op te halen.  
Als Sipko ook is ingestapt gaan we echt op weg naar België. 
Net voor de grens gaan we lunchen met de meegebrachte lunchpakketjes. 
Na de lunch gaan we verder. 
Net over de grens belanden we in een file. In totaal worden we met 4 files en 1 
wegomleiding geconfronteerd. Dit maakt de aankomst in ons vakantiehuisje 
later dan gepland. Maar om 18:30 zijn we dan eindelijk aangekomen. 
De koffers worden uit de bus geladen en we verdelen de slaapkamers. 
Nadat iedereen zijn koffer op zijn slaapkamer heeft staan gaan we eerst aan de 
koffie en doen we een kennismakingsrondje met elkaar.  
Jolanda gaat na de koffie starten met koken en Piet helpt met bedden 
opmaken en koffers uitpakken.  
Als we na het eten met een volle buik in de woonkamer zitten merkt iedereen 
toch wel dat deze eerste vakantiedag best vermoeiend is geweest. 
Langzaam druppelt de één na de ander naar zijn slaapkamer. 
 
 
 



 

 

 

Zaterdag 26 augustus 
 
Iedereen heeft lekker geslapen , en als we in de woonkamer komen heeft Piet 
de ontbijttafel al helemaal gereed. 
Na het ontbijt gaat Jolanda op internet op zoek naar een supermarkt. Ingrid en 
Kees gaan mee boodschappen doen.  
Piet helpt de achterblijvers met hand en spandiensten.  
Bij terugkomst en opruimen van de boodschappen is het alweer tijd voor de 
lunch. 
Na de lunch gaan we het vakantiepark verkennen. 
Een prachtig park met mooie natuur en een heel groot meer. Het is niet voor 
iedereen mogelijk om overal te lopen in verband met gebruik rollator.  
We wandelen terug naar ons huisje en Jolanda start met koken. 
Kees helpt mee in de keuken. Er staat een zomerstamppotje op het menu: 
stamppot icebergsla met spekjes en worst.  
Omdat morgen begeleidster Cecile komt spreken we af morgen nog op het 
park te blijven en maandag te starten met uitjes.   
 
 
 
 
  



 

 

 

Zondag 27 augustus 
 

 
 
Voor Piet en Sipko was het echt een luie zondag.  
 
Vanmiddag met zijn allen naar het winkeltje geweest en kaarten uitgezocht om 
naar huis te sturen.  
Kees had eigen postzegels meegenomen en hoefde die niet te kopen. Voor Jos 
waren er niet genoeg postzegels meer. De winkel had niet genoeg voorraad. 
Beetje beduusd maar Jolanda kwam met een oplossing. Via de PostNL app 
heeft ze digitale postzegels voor Jos besteld. Zo kon hij ook zijn kaarten 
versturen. 
 
Daarna lekker met zijn allen genoten van een heerlijk Italiaans ijsje.  
 
Bij thuiskomst helpt Jolanda met de kaarten. Daarna is het tijd om te koken. 
Kees helpt wederom mee in de keuken. 
 
Jos, Kees en Theo-Jan gaan met Jolanda een wandeling maken over het park. 
Piet blijft thuis met de rest.  
 
We heten Cecile met zijn allen welkom en gaan met zijn allen aan de koffie en 
thee.  
 
Vanavond bijtijds op bed, morgen gaan we naar een dierentuin in Frankrijk. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
Maandag 28 augustus 

 

Vandaag gaan we de grens over naar Frankrijk. Het was even spannend toen 

kees erachter kwam dat hij zijn paspoort niet bij zich had. Na een telefoontje 

naar Tendens en zus van Kees, heeft zus een foto gestuurd van de paspoort.  

 

De dierentuin was erg mooi. We moesten ook flink klimmen, via trappen en 

steile paden. Doordat dit soms wel veel van ons vroeg namen we regelmatig 

even een rustpauze.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

Dinsdag 29 augustus 
 

Vandaag hebben we een treinreisje gemaakt met de Croco Express. De Croco 
Express is een hop on en of treintje die een rit langs het grote meer maakt en 
stops maakt bij attracties en eet-drinkgelegenheden. 
De trein stopte onderweg 2 keer voor onderhoud.  
Piet ging even kijken of de trein goed gemaakt was. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Woensdag 30 augustus 
 
Vandaag heeft het de gehele dag geregend. Gelukkig zaten wij droog in een 
huifkar. We zijn door een mooi bos gereden met de huifkar.  Alle lof voor de 
paarden die soms toch wel erg steil omhoog moesten.  
 

 



 

 

 

Donderdag 31 augustus 
 
Vanochtend één op één nog souvenirs gekocht in de winkel op het park. 
Vanmiddag een wandeling gemaakt met zijn allen over de stuwdam.  
Een prachtig uitzicht hadden we daar. 



 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

De laatste avond alweer. De koffers zijn allemaal ingepakt. We hebben ervoor 
gekozen om niet uit eten te gaan, maar we gaan gourmetten met zijn allen. Uit 
eten in eigen huis.  
 

 



 

 

 

 
Vrijdag 1 september 
 
Vanochtend vroeg opstaan. Het is tijd om naar huis te gaan. Omdat de heenreis 
erg lang was gaan we vanochtend een uur eerder weg dan gepland. Cecil zal 
het huisje doorlopen en de sleutels inleveren. 
Na het ontbijt uit het vuistje de koffers in de bus, op volgorde van uitstappen 
en dan is het echt voorbij. Een groet aan Cecil en we gaan op weg naar 
Nederland.  
 



 

 

 

WIST JE DAT…… 
 
Sipko mooi kan kleuren 
 
Ronald van winkelen houdt 
 
Jos elke dag vrolijk is 
 
Ingrid van badderen houdt 
 
Kees van helpen in de keuken houdt 
 
Theo-Jan graag een pijp rookt 
 
Cecil frans kan spreken 
 
Piet op 1 slof naar huis is gegaan 
 
Jolanda binnenkort jaar oma wordt 
 
Udo, een wandelende muziekencyclopedie is en mooi kan zingen 
 
Paul, een razende reporter is en ons op de hoogte houd van de voetbaluitslagen 
 
Erik, ‘s nachts zo diep slaapt dat je een bom naast hem kunt afschieten en hij 
rustig doorslaapt.  
 
Niels, een alleseter is en hier enorm van geniet 
 
Jan, een hele goede hulp in de keuken is en goed kan koken 
 
Marieke, elke avond ons liet genieten van leuke muziek die we met zijn allen 
mee kunnen zingen 
 
Ineke, soms vergeet dat ze een gast is en moet genieten van de vakantie 
 
Udo, Paul, Erik, Niels, Jan, Marieke en Ineke, jullie zijn hele leuke gasten om 
mee op vakantie te gaan. Hopelijk treffen we elkaar nog eens op een nieuwe 
vakantie van Tendens. 
      TOT ZIENS! 


